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Voorgangers: ds. A.W. Mol uit Hendrik Ido Ambacht 

Ouderling van dienst: Hannie Bosselaar  

Diaken: Hannie Brasser  

Kerkrentmeester: Gerhard de Visser 

Lector: Catrien Hoogendoorn 

Koster: Adrie Marinissen 

Kindernevendienst: Annelies Willemse 

Crèche: Anneke van Dam 

Organist: Johan van Moolenbroek 

Gastvrouw: Rini de Kam 

Beeld en geluid: Stefan Quist 

Orde van dienst 

Welkom door dienstdoend ouderling - Moment van stilte voor persoonlijke voorbereiding  

Aanvangslied  Ps. 97:1 (staand) 

Bemoediging en Groet 

Zingen: Ps.97:6  

(gemeente gaat zitten) 

Inleidend woord bij Hemelvaartsdag 

Zingen: Lied 661 ‘Ten hemel opgevaren is’ 

Gebed bij de opening van de Schriften   

Aandacht voor de kinderen + kinderlied: ‘Nu wij uiteengaan’ (Lied 423:1) 

Schriftlezingen: Luk.24:44-53  en Hebr.4:14-16  door lector Marja de Visser. 

Luk.24 44Hij zei tegen hen: ‘Toen Ik nog bij jullie was, heb Ik tegen jullie gezegd dat alles wat in de Wet van 

Mozes, bij de Profeten en in de Psalmen over Mij geschreven staat in vervulling moest gaan.’ 45Daarop maakte 

Hij hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de Schriften. 46Hij zei tegen hen: ‘Er staat geschreven dat 

de Messias zal lijden en sterven, maar dat Hij op de derde dag zal opstaan uit de dood, 47-48en dat in zijn naam 

alle volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen, opdat hun zonden worden vergeven. Jullie zullen 

hiervan getuigenis afleggen, te beginnen in Jeruzalem. 49Ik zend jullie wat mijn Vader heeft beloofd. Blijf in de 

stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed.’ 50Hij nam hen mee de stad uit, tot bij Betanië. Daar hief Hij 

zijn handen op en zegende hen. 51En terwijl Hij hen zegende, ging Hij van hen heen en werd opgenomen in de 

hemel. 52Ze aanbaden Hem en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem. 53Ze waren voortdurend in de 

tempel, waar ze God loofden. 

Hebr. 4  14Nu wij een hooggeplaatste hogepriester hebben die de hemelsferen is doorgegaan, Jezus, de Zoon 

van God, moeten we vasthouden aan het geloof dat we belijden. 15Want deze hogepriester kan met onze 

zwakheden meevoelen omdat Hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, maar dan zonder te 

zondigen. 16Laten we dus zonder schroom de troon van Gods genade naderen, waar we telkens als we hulp nodig 

hebben barmhartigheid en genade vinden. 

Zingen: Lied 666 ‘De Heer is opgetogen’ 

Overdenking: tekst en thema Luk.24:50-51 “Zegenende handen”  

'Hij nam hen mee de stad uit, tot bij Betanië. Daar hief Hij zijn handen op en zegende hen. 

Terwijl Hij hen zegende, ging Hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel'.  

Zingen: Lied 663 ‘Al heeft Hij ons verlaten’ (oude melodie van Gez. 234)  

Geloofsbelijdenis + Lied 412:3 

We weten allemaal wat het grote geheim van ons geloof is: Christus kwam op aarde als mens,   

en de heilige Geest liet zien wie Hij werkelijk was.  

De engelen hebben Hem gezien, en alle volken hebben over Hem gehoord.  

In heel de wereld zijn mensen in Hem gaan geloven, en God heeft Hem de hoogste plaats in de hemel gegeven. 

Daarom zal iedereen eenmaal voor Jezus knielen, in de hemel en op de aarde en in het dodenrijk.  

Dan zal iedereen zeggen: 'Jezus Christus is de Heer'.  

En zo zal iedereen God, de Vader, eren.  Amen. 

Zingen: Lied 412:3 ‘U, Vader, U zij lof’ 

Gebeden, besloten met het Onze Vader 

Collecte aankondiging 

Slotlied (staande): Lied 425 ‘Vervuld van uw zegen’ 

Zending en zegen, beantwoord door gezongen Amen 

 

  



 

 

 

Collectes 

Bij de uitgang zijn er 2 collectes, 1e voor kerk en diaconie,   

2e extra collecte: KiA Zending Golfstaten 

 

                 1e collecte              extra collecte 

Extra collecte Hemelvaartsdag 

KiA Zending Golfstaten – De kracht van Bijbelverhalen. In de Golfstaten werken miljoenen 

arbeidsmigranten. Ze maken lange werkdagen onder erbarmelijke omstandigheden om geld te verdienen 

voor hun familie ver weg.  Veel van deze arbeidsmigranten zijn christen en willen graag meer weten over 

de Bijbel, maar kunnen zelf niet lezen. Het Bijbelgenootschap in de Golfstaten traint voorgangers in een 

vertelmethode waarbij Bijbelverhalen mondeling worden doorgegeven. De eeuwenoude verhalen komen 

zo tot leven en krijgen betekenis in het leven van alle dag. 

 

Crèche                                                                                        

Voor de allerkleinsten is er crèche in ‘de Poort’. 

Kindernevendienst  

Alle kinderen die op de basisschool zitten worden uitgenodigd om mee te gaan naar onze eigen ruimte. 

Onze kindernevendienst maakt gebruik van de methode Bijbel Basics, ontwikkeld door het NBG.  

Op deze zondag staat centraal: Lucas 24:36-53  Gezegend, Jezus gaat naar de hemel. Zijn leerlingen 

blijven achter, zij wachten op de komst van de Heilige Geest. 

 

Koffiedrinken na de dienst 

Na de dienst bent u van harte welkom in ‘de Poort’ om elkaar te ontmoeten onder het genot van 

een kopje koffie, thee of limonade. 

 

Bloemengroet 

De bloemen uit deze dienst gaan met een groet van de gemeente naar Lou en Nellie Louws,  

Burg. Geuzestraat 9. 

 

1 juni om 10:00u. bent u van harte welkom in de kerkdienst in de Dorpskerk in Aagtekerke 

   Voorganger: ds. L.J.T. Heuvelman uit Naarden 

   Organist: Hanna Reijnhoudt 

  Collecte:  1e collecte: kerk en diaconie,  extra collecte: pastoraat en eredienst 

  Kindernevendienst/ Crèche    

  Autodienst: Kees Provoost, tel. 581282. 

  

 

 De kerkenraad wenst u een goede en gezegende dienst  

 

     

 

 

 

 

 

 

 
 

 

    Kopij zondagsbrief svp inleveren tot vrijdag 12.00 uur bij tiny.littel@kpnmail.nl 

De kerkdiensten in Aagtekerke en Domburg zijn mee te vieren via  www.kerkomroep.nl  en te beluisteren via kerktelefoon 

Informatie kunt u ook vinden op de website: http://www.pknaagtekerke-domburg.nl 
De kerkdiensten in Aagtekerke en Domburg zijn mee te vieren via  www.kerkomroep.nl  en te beluisteren via kerktelefoon. 

 

mailto:tiny.littel@kpnmail.nl
http://www.kerkomroep.nl/
http://www.pknaagtekerke-domburg.nl/
http://www.kerkomroep.nl/

